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Dit is mijn persoonlijke verhaal als dochter van een kwetsbare oudere die zorg
nodig heeft. Vanuit mijn ervaring als wijkverpleegkundige weet ik dat dit geen
uniek verhaal is. Vaak gaat het zo. Ik vind dat dit verhaal aangeeft dat het heel
belangrijk is dat vakkundige en betrouwbare, maar ook vertrouwde hulp bij
huishouden beschikbaar blijft voor iedereen.

5 jaar geleden viel mijn moeder, toen 77 jaar van de trap en brak zij haar heup.
Zij kreeg een nieuwe heup, de tweede. Mijn vader, toen 83 jaar ging dagelijks
op visite en redde zich wel, zei hij. Tot op een avond het ziekenhuis belde, met
de vraag: ‘Uw vader loopt hier verloren rond, hij kan zijn auto niet meer vinden.
Komt u hem ophalen?’

Mijn vader bleek dementerend. De dominante en intelligente man werd
angstig, vergeetachtig en hij begreep het allemaal niet meer goed.

Er kwam zorg in huis. Verzorging voor mijn moeder en hulp bij huishouden.
Mijn vader ging achteruit, maar wilde geen zorg accepteren. Van niemand
alleen van mijn moeder. Mijn moeder knapte op en kon weer bijna alles,
ondanks haar kunstheupen, diabetes en artrose. De hulp bij huishouden ging
van Hbh 2 naar Hbh 1 en bleef voor de zware klussen. Voor het toilet, want pa
plaste steeds vaker naast de pot. Voor de douche, waar mam pa geheel hielp
met verzorging. Voor de was en de zware wasmanden met extra was, want pa
werd incontinent van urine en soms ontlasting. Hij snapte het niet goed van de
incobroekjes, hij wilde ze niet en deed ze uit.

Ons leven, van 3 kinderen, werkend en met gezin gingen weer verder,
gerustgesteld dat de basis geregeld was. Regelmatig hoorde ik mijn moeder
zeggen dat er weer een nieuwe hulp kwam die voor vast zou blijven. Op een
dag drong het tot me door dat mijn moeder elke keer als zij geweest was zei,
dat de hulp het zo zwaar had en dat zij zelf daarna veel ging poetsen. Ze was
lief, de hulp, zei mijn moeder. Maar ze had ermee te doen, want ze had het
moeilijk. Ik kreeg een “niet pluis gevoel’ en op een dag ging ik op visite tijdens
de aanwezigheid van de hulp. Ik stelde me voor, waarna de hulp, een vrouw
van mijn leeftijd jammerend op de grond ging liggen. De alcohol lucht kwam
me tegemoet. Met veel moeite heb ik haar in mijn auto gekregen en naar huis
gebracht, waar haar dochter de deur open deed met de woorden: “Is het weer
zover? Leg haar maar in de gang”. Er kwam weer een nieuwe hulp.

Wij als kinderen verdeelden andere taken. Mijn zus, die een eind weg woont,
regelde regelmatig een dag vrij van haar werk. Zij kwam om de administratie te
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doen en ging af en toe mee naar het ziekenhuis. Mijn broer, vaak op zakenreis,
deed de klussen in huis en ik ging zoveel ik kon mee naar huisarts en ziekenhuis
en op familiebezoek in Eindhoven en Limburg. Steeds meer moesten wij
oppassen op pa, als mam er even tussenuit wilde of moest. Dat was een leuke
klus voor de kleinkinderen die niet ver weg aan het studeren waren. De buren
waren altijd belangstellend en stonden altijd klaar.

Pa ging achteruit. Zoals vaak bij dementie klampte hij zich vast aan mijn
moeder en begreep hij niet wat hij mankeerde. Zolang zij bij hem was, was het
goed. Als zij even uit het zicht was, riep hij haar. ‘Gerda, waar ben je?’ Eerst
legde zij briefjes weg, zodat hij wist waar ze was. Tot hij dat niet meer begreep.
Wij merkten dat het zwaar werd voor ma en de hulp zei dat ook. ledere dag
1000 maal dezelfde vragen beantwoorden. ‘Waar ben ik? Wat is er met mij aan
de hand? Wat moet ik doen? Ik snap het niet’, zei hij dan. Het gaat nog wel’, zei
mam en zij ging dapper verder.

Pa ging eerst 1 en toen 2 dagen per week naar de dagverzorging. Hij wilde niet.
Hij wilde thuis blijven, bij mam. ‘Waarom wil je me weg hebben?’, vroeg hij.
‘Waarom wil je me niet meer?’ Mam vond dit moeilijk, maar in die dagen kon
zij even een boodschap doen, op visite, naar een hobbymiddag, huisarts,
pedicure of kapper.

Pa sliep steeds meer tot laat in de ochtend en dan ging mam snel even het huis
uit. De bloedsuikerspiegel van mam was af en toe ontregelt. Al 2 x was mam op
straat weggevallen, gelukkig geen letsel en mam maakte zich er niet druk om,
maar toch. Overdag vond ik hen steeds vaker beiden slapend in de stoel als ik
kwam. Toen bleek dat mijn vader ’s nachts in huis ging dwalen en mam wakker
hield. Maar nog steeds zei mam: ‘ach kinders het gaat wel hoor, maak je maar
geen zorgen. Ik wil jullie niet tot last zijn.’

Maar ja, ons zorgen maken deden we en ruim een jaar geleden hebben we mijn
vader op laten nemen in een verpleeghuis. Hij heeft nog enkele weken geleefd.

Mijn moeder, bevrijd van alle zorg, heeft heel veel gerust en langzaamaan heeft
zij haar leven weer opgepakt. Zoals altijd positief ingesteld, nooit om aandacht
vragend, nooit tot last willen zijn. Regelmatig krijgt zij geen thuiszorg hulp
omdat er iemand niet op komt dagen, bij vakanties of ziekte. Steeds nieuwe
gezichten. Mam vind het niks. Steeds opnieuw alles uit moeten leggen aan de
hulp. ‘Dan doe ik het liever zel’f zegt ze dan. Regelmatig vergeet mam een
afspraak, maar ja, wat wil je na zoveel spanning.
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Een hele verandering was het voor haar, om niet meer voor pa te moeten
zorgen. Veranderingen, ja die zijn toch al moeilijk. Nieuwe bankpas, de oude
deed het echt niet. Nieuwe parkeerautomaten, die werken echt niet, De
nieuwe TV doet het niet goed, zo raar. Zij krijgt brieven die ze niet begrijpt en
raakt brieven kwijt. Kaas beschimmelt in de koelkast. ‘Zo raar net
opengemaakt. Dat ze dat zo verkopen in de winkel. Waar moet dat heen
tegenwoordig?’, zegt zij. Sleutel kwijt. ‘Hoe kan dat nou, die leg ik altijd op
dezelfde plek,” zegt ze. ‘De hulp. Het ligt vast aan weer die nieuwe hulp’, zegt
mam. ‘Die doet maar wat. Zij gooit dingen weg. Ik vertrouw haar niet, je moet
tegenwoordig iedereen in de gaten houden. Ik doe het liever zelf’, zegt ze.

Marion Heessels



