Hoi Ik ben Els van Ostaijen
Thuiszorgmedewerkster via TZorg in Roosendaal

Graag wil ik uw aandacht voor mijn pleidooi.

Ik doe dit werk nu een jaar en vind dat ik meerwaarde aan dit werk
geef. .

Als ik binnenkom komt er geen schoonmaakmiep binnen die moet
schoonmaken voor haar Euro’s,maar ik doe dit werk ook omdat ik
belangrijk ben voor mijn clienten, want ik neem tussendoor tijd voor
hun probleempjes. Laat de mensen hun verhaal doen.

Een kantoor schoonmaken is iets onpersoonlijks.

De thuishulp is meer. Onze clienten zijn van vlees en bloed. Die
verdienen respect.

Z1j hebben hun hele leven al gestreden voor hun familie, werk etc
Ze zijn nu te moe om te strijden.

Daarom sta ik vandaag hier, want onze ouderen mogen niet
onderdrukt worden door bezuinigingen.

Wat ik wil zeggen.

Vergeet een ding niet.

Jij wordt ook op een dag oud.

Over 10 of 20 jaar en dan hoop je ook dat er iemand voor je klaarstaat.
Maar als we in Roosendaal zo sterk gaan bezuinigen op thuiszorg als
het nu gepland is sta jij , je moeder je oom of die alleenstaande
buurvrouw er alleen voor.

Iedereen krijgt met de thuiszorg te maken, vroeg of laat, rijk of arm,
het maakt niet uit.

Zoals een collegaSP-er laatst zei Nederland is een rijk land, maar
eigenlijk ook een arm land.

Roosendaal, Thuiszorg is onze zorg]!!



