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Onderwerp: bericht - IK WIL NAAR HUIS 

'IK WIL NAAR HUIS' 

Gelukkig kwam het tussen Spangen en mij snel goed' 

Het kereltje van circa vier jaar jong zette het maandagochtend plotseling uit het niets op een 

krijsen in de openbare ruimte van Huize Wiekendael, waarin tot januari 2023 de eerste stamtafel 

van stichting Groenhuysen was gevestigd. Zo-even zat hij nog lekker luidkeels te spelen met zijn 

nog jongere broertje. Maar 'genoeg is genoeg', zo dicteerde kennelijk zijn kinderbrein en die helse 

gedachte moest ontlading krijgen. Het jeugdig protest begon nog wat zwakjes. 'Mama, ik wil naar 

huis', schudde het ventje het jonge moedertje aan haar bijna mouwloze hemd. Maar net als in 

het stripboek 'De Zwelbast van Ollie B. Bommel' begon de uitgesproken kinderwens al snel 

bombastische vormen aan te nemen. 'MAMA, IK WIL NAAR HUIS. HOOR JE ME? IK WIIIIIILLLLLLL 

NNAAAAARRR HUISSSS', ging het door merg en been, niet bepaald tot genoegen van de 

verpozing zoekende bewoners en het zorgpersoneel wie gezichten op extra zorgelijk stonden. 

Ik kreeg te doen met het jonge moedertje dat ik daarvoor nog verfoeide vanwege het uitblijven 

van een poging om het rumoerige speelgedrag van het mannetje te corrigeren. Ze wist niet hoe 

om te gaan met het deze emotionele uitbarsting van zoontjelief en koos al snel eieren voor haar 

geld. Kom, Oscar, neem maar vast afscheid van Oma, pak je jasje en dan gaan we zo meteen 

naar huis. Is dat goed?' De tijd dat gebiedend taalgebruik deel uitmaakte van de opvoeding ligt al 

ver achter ons, constateerde ik maar weer eens. Oma zat er intussen maar beteuterd bij. 

Waarschijnlijk had ze andere verwachtingen van een gezellig familie-uurtje. 

Dit voorvalletje bracht mij wel terug naar mijn vroegste jeugdherinnering. In 1960 verhuisden 

mijn ouders van het Brabants Dorp in Rotterdam-Zuid (in de volksmond aangeduid als 

'Nooddorp' ) naar de Potgieterstraat in Spangen. We hadden die dag onze intrek genomen in een 

knus bovenwoninkje, heel dicht bij Het Kasteel van de kersverse landskampioen Sparta. Van 

wijlen nachtburgemeester Jules Deelder mocht je nooit spreken over het Sparta Stadion. 'Onze 

club is de enige in Nederland die voetbalt in een kasteel', wees hij de zondaar dan terecht. 

Ik beleefde dit 'uitje' als een wat vreemde visite. Wat deden we hier in een huis zonder ooms, 

tantes, neefjes of nichtjes?', zo speelde het door mijn prille hersenpannetje. 'Mamma', pruilde ik 

toen de behoefte aan duidelijkheid zich niet meer liet onderdrukken. 'Wanneer gaan we nu naar 

huis?' Haar mond nam de vorm aan van een milde glimlach. 'Nee, jongen. we zijn thuis. Dit is 

vanaf nu je nieuwste huis'. Dat kon driejarige Japie niet bevatten en riep tot hilariteit van mijn 

twee jaar oudere broer Gerard 'IK WIL NAAR HUIS! Kennelijk brengt het besef van plotselinge 

onthechting een tot dan toe onbekende oerdrift naar de oppervlakte bij piepjonge 

wereldburgers. Gelukkig is het tussen het nieuwe huisje en mij snel goed gekomen. In een 



  

nostalgische 
bui 

mag 
ik 

nog graag 
luisteren naar het 

liedje ‘Spangen’ 
van Peter 

Blanker, 
de 

volksvertegenwoordiger 
van het 

naburige Delfshaven, 
waar 

André 
van Duin is 

opgegroeid. 
Ik keek 

Oscartje nog 
even in de 

ogen. 
En 

verhip, 
ook 

uiterlijk 
had 

hij 
wel iets 

weg 
van 

mij op 
deze 

leeftijd. 

FOTO: De Hoek Van 
Lennepstraat 

- 

Potgieterstraat 
in Rotterdam. In dit 

gesloten winkeltje 
was 

eens de 
eerste 

supermarkt 
van 

Spangen gevestigd. 
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