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Maak van Roosendaal een 

complete(re} 

wielerstad 

  (geanonimiseerd)
Rijen 

dik stonden de wieler- en bierliefhebbers zich 
maandag 

te 

vergapen 
aan de 

eerste 

gratis 

toegankelijke 
Draai-van-de-Kaai in de Roosendaalse historie. Zelf liet ik dat 

‘feestje! 
aan me 

voorbij gaan. 
Twee uur 

lang 
achter zo'n irritant 

dranghek 

staan 
om de renners steeds slechts 

kortstondig voorbij 
te zien 

flitsen, 
kan me al 

geruime tijd 
niet meer bekoren. Er is zoveel meer te 

halen uit 
wielerwedstrijden. 

Uiteraard 
gun 

ik al die bezoekers 
graag 

hun 
pleziertje. 

Al 
vraag 

ik me 

wel af waarom de omwonenden 
(inclusief 

De 
Markt) nog 

zo 

nodig 
tot 

bij 
middernacht 

geteisterd 

moesten 
worden door 

vreselijk discogehakketak, gepaard gaande 

met 
door 

merg 
en been 

gaande 
basdreunen. 'Waar heb dat nou voor 

nodig?®, 
zou Barend Servet 

gevraagd 
hebben. Ik 

gun 

ook wethouder Sanneke Vermeulen haar 
wielervertier, 

maar over die muziekterreur 
moet 

ze 
met 

Draai-voorzitter Cor 

Verbogt dringend 
aanvullende 

afspraken gaan 
maken. Muziek 

mag 
best na 

afloop 
van de 

profwedstrijd, 
maar waarom 

bij 
voorbeeld Stef Broos en Martine van de Kar niet 

uitgenodigd 
om een leuke 

Toppers-achtige 
nazit te 

verzorgen? 
Kunnen de bewoners 

rustig 

slapen 
en 

jaag je 
de bezoekers niet 

weg 
van het 

parcours. 

Zoals bekend heeft het 
gemeentebestuur 

deze 
gratis 

Draai 
mogelijk gemaakt 

door 
met 

een 

subsidie van 
60.000 

euro over de 
brug 

te komen. Waarom ook niet 
blijvend 

financieel 

geïnvesteerd 
in een wielerbaan in het Atik 

Stadion, 
zodat de wielerliefhebbers 

-gezeten 
op 

een 

blauw of rood 
stoeltje- 

de 
wedstrijden 

van de start tot de finish 
geheel 

kunnen 
volgen. 

En dat 

allemaal zonder 
geluidsoverlast 

of een verkeersinfarct 
te 

veroorzaken in de Roosendaalse 

binnenstad. 
Op 

het middenterrein van het stadion kun 
je 

een mooi 
podiumprogramma 

wegzetten, 
en dan is er 

nog genoeg 
ruimte voor de bezoekers om ook daar 

verpozing 
te 

zoeken. 

Een 
tunneltje 

onder de wielerbaan kan eventueel voor de 
gewenste verbinding zorgen. 

Dat alles 

bij 
elkaar zou een mooi cadeau 

zijn 
om de 

eerste 

Verjaardag-Van-Roosendaal 
luister 

bij 

te 

zetten. Roosendaal hoeft niet meer weer 
groots 

te worden -dat is het al- maar maak Roosendaal 

wel een 

complete(re} wielerstad, gemeentebestuur! 

FOTO: Tot ver in de 
zeventiger jaren 

konden de wielerliefhebbers in Oudenbosch 
genieten 

van 

open baan-wedstrijden. 
Ik 

zag 
daar Keetie van 

Oosten-Hage vrijwel 
alle 

wedstrijden 
winnen waar 

ze aan mee deed. Die 
tijden 

van weleer kunnen best herleven in Roosendaal indien -Deo 

Volente- het 
gemeentebestuur 

dat wil! 


