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Beste raadsleden.

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

Ik wil u vooral in deze brief aanspreken als mens en niet zozeer in uw “functie” als raadslid. Want
wat is een functie nou eenmaal als je in een wereld leeft die niet meer leefbaar is!

Waar zoveel zaken in rap tempo veranderen, verdwijnen en kapot worden gemaakt.

Zo lang ik leef is er al oorlog waar zoals altijd de gewone mensen de dupe van zijn. De
vluchtelingen die dan naar ons land kwamen waren welkom en er was ook zeker geen probleem
om die mensen op te vangen. Sommige bleven hier maar vele gingen ook weer terug naar land
van herkomst als dat weer veilig was, en zo hoort dat ook te gaan!

Maar wat er nu gaande is heeft niks met vluchtelingen te maken!! De afgelopen 10 jaar zijn er
miljoenen mensen Eurapa binnen gehaald.

En als je dan overal ziet wat er binnen is gehaald dan klopt het verhaal helemaal niet. Als erin
een land oorlog is dan moeten al die jongen mannen die hier nu zijn direct terug om hun land te
gaan verdedigen. Die kunnen hier helemaal niet zijn! En mochten ze willen vluchten dan zijn er
genoeg omringende landen waar ze ook heen kunnen. Maar ze zitten hier. In AZC*‘s maar ook in
hotels, cruiseschepen en noem maar op!!! Ze krijgen kost en inwoning, zakgeld, de zorgkosten
zijn gratis enz enz enz!

Onze eigen kinderen kunnen niet aan een woning komen. Huren zijn buiten propartioneel hoog!
Dan heb ik het nog niet over een huis kopen. Dan moeten ze sowieso al met z’n tweeén zijn en
allebei een vaste baan hebben. En dan lopen ze vaak vast tegen de prijzen die ver boven de
vraagprijs gaan. En dan heb ik het nog niet over de “studieschuld “ die menig kind heeft, de hoge
zorgkosten! Vele ouders zouden hun kinderen graag helpen maar zijn daar gewoonweg niet meer
toe in staat.

Het is SCHRIJNEND!!

Dus wat doen al die mensen hier. Ik heb op internet opgezocht waar er nu eigenlijk oorlog is. Op
Wikipedia staat er iets over de Syrische burgeroorlog, er is een conflict in Soedan, in
Azerbeidzjan is er een gebied niet helemaal veilig en natuurlijk het eeuwige conflict in Israél. Dus



is er eigenlijk wel uitgezocht of navraag gedaan door de gemeente waar deze mensen vandaag
komen? Waarom ze hier zijn?

Dat lijkt me toch wel van groot belang voordat je het zuurverdiende geld van de inwoners hieraan
(ongevraagd) gaat steken in een opvanglocatie!

En hebben jullie ook wel eens allemaal nagedacht of je in zo’n wereld wilt leven?

Waar van ons, de gewone burgers steeds meer dingen worden ontnomen, waarin alles veel te
duur is, boodschappen voor steeds meer mensen een probleem gaat worden!

Wil je dan echt op een stoel zitten in het Huis van Roosendaal??

Wat ik wil zeggen is denk goed na. Deze regels komen van hogerhand, dat is iedereen nu wel
duidelijk. Er is een agenda gaande die word uitgerold en dit is puntje Omvolking!

Er zijn meer puntjes zoals boeren “pesten” met krankzinnig regels, middenstanders die door
regelgeving en hoge kosten hun deuren moeten sluiten!

Onthoud goed dat we alleen SAMEN hier tegen kunnen vechten. En met samen bedoel ik alle
mensen van de raad, politiemensen en natuurlijk de inwoners van de gemeente Roosendaal. We
zijn tenslotte allemaal mens!

Laten we ons aansluiten bij andere gemeentes die ook NEE hebben gezegd! Laten zien dat wij
ook NEE kunnen zeggen tegen die hogere macht en dat er een stop moet komen!

En dan nog niet alleen voor ons maar ook voor deze mensen die in het AZC gaan komen. De
locatie is wel zeer triest naast een snelweg en achter een vuilverwerking !!

Dus laten we SAMEN een vuist maken en ga eerst eens uitzoeken waar deze mensen vandaan
komen! Waarom ze hier zijn. En waarom er geen goede opvang komt voor deze 50 jongeren onder
de 18 met (ernstige) problemen?! Die kun je niet zomaar aan hun lot overlaten! Ook daar wil ik
toch een aandacht punt van maken om daar eens goed over na te denken!! Over de gevolgen wil
ik nog maar niet nadenken als die hier “zomaar” vrij rond kunnen lopen! Het is echt te gek voor
woorden!

Ik schrijf u nu deze brief maar spreek veel mensen die dezelfde mening hebben. |k sta hier niet
alleen in, dat is duidelijk. Er is veel bezorgdheid, boosheid en ongeloof over de plannen van het
AZC. En het maakt niet uit welke kant ik opga maar in een straal van 5 km zitten er wel
“vluchtelingen” of een opvang! Je mag blij zijn dat je nog iemand tegenkomt in de stad met wie je
een praatje kunt maken. Ook dat word steeds schaarser.

Ditis Nederland en dat willen wij zo houden! Wij willen hier voor vechten en dat is ons goed
recht. Dus mijn vraag is: Vechten jullie mee? Denk hier nog maar eens heel goed over na voordat
er een besluit gaat vallen.

Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het lezen van mijn brief.



Met vriendelijke groet,



